
Op maandag 10 mei trokken we met het eerste en het 
tweede leerjaar te voet naar de sporthal in Steenokkerzeel 

voor de jaarlijkse sportdag. De kinderen konden 
deelnemen aan verschillende activiteiten. Ze speelden 

hockey, schoten met pijl en boog en leerden enkele 
circustechnieken. Er stonden zelfs een paar grote 

springkastelen. Onze boterhammen aten we ’s middags op 
in het zonnetje. Kortom een fijne sportieve dag! 


